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Grafvondst in Sakkara van uitzonderlijke
kwaliteit en historisch belang

Achnatons opperpriester
openbaart zijn geheimen
aan Leidse archeologen
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‘Het zou wel weer eens een grote jongen
kunnen zijn die dit jaar aan de beurt is’. Zo
kondigde een van de Leidse archeologen
eind vorig jaar aan. Al 26 jaar lang wordt
enkele maanden van het jaar in de grote
zandbak van Sakkara ten zuiden van Cairo
gegraven naar resten die meer kunnen ver-
tellen over de historische achtergronden
van de rijke Egyptische collectie van het
Leidse museum. Dit jaar was het inderdaad
weer een grote jongen: het graf van een
opperpriester uit de tijd van de omstreden
farao Achnaton (1353-1336 v.Chr.) werd
aangetroffen. Enorme belangstelling van de
(internationale) media was het gevolg. We
namen een kijkje om de uitzonderlijke
vondsten in levende lijve te aanschouwen
en vooral om even de sfeer te proeven.

DOOR LOU LICHTENBERG

Is een gemankeerd autocoureur
raast de taxichauffeur door het
centrum van Cairo op weg naar
het zuiden. De oude weg naar de pira-
miden van Giza zit muurvast. De daar-
boven gelegen fly-over vertoont ook
nauwelijks beweging. Het is een gran-
dioos gekrioel van auto’s, bussen, voet-
gangers, dit alles overladen met een

sausje, zeg maar gerust saus, van stof,
koolmonoxide, getoeter, geschreeuw,
onidentificeerbare rommel. Plots ont-
dekt de taxichauffeur een gat in het
hekwerk dat de banen op de weg nog
enigszins tracht te scheiden. Onmid-
dellijk gooit hij de auto daar dwars in en
met een ongelofelijke draai weet hij zijn
voertuig op een andere baan in tegen-
overgestelde richting te plaatsen. We lij-
ken weer terug te rijden naar het over-
volle centrum, maar ineens draait de
auto een zesbaans ogende snelweg op
met aan beide zijden onafgewerkte,
maar wel alvast deels bewoonde nieuw-
bouw. Een nieuwe randweg die de over-
volle binnenstad van Cairo moet ont-
lasten en tegelijk een betere verbinding
legt tussen centrum en de alsmaar op-
rukkende nieuwbouw van deze metro-
pool. Na opnieuw een periode van au-
tocoureurtje-spelen belanden we op een
enigszins rustige tweebaansweg langs
een irrigatickanaal. Met aan weerskan-
ten taferelen die in dit deel van Afrika
al eeuwenlang grotendeels ongewijzigd
moeten zijn gebleven: waar je ook kijkt
personen in kleurrijke, soms vlekkeri-
ge, lange gewaden bezig met hun dage-
lijkse werk voor lemen huisjes en in
stoffige straatjes, met daartussen kip-
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Het grafcomplex
vanaf de westzijde.

Links:

Uitzicht vanaf het
zuiden op het
grafcomplex van
de opperpriester
van farao
Achnaton (20e
dynastie, 1353-
1336 v.Chr.). Op
de achtergrond de
trappiramide van
farao Djoser (3e
dynastie, ca. 2650
v.Chr.).
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0Op meerdere
plaatsen in het
graf valt in
hiérogliefenschrift
de naam van de
opperpriester
Meryneith te lezen.

pen, schapen, geiten, koeien, kinderen
die ook hun weg trachten te vinden.
Stof, troep, maar ook volop schilder-
achtige beelden.

DE HOLLANDERS

We zijn hier op het woestijnplateau
ten westen van de Nijl beland, vlakbij
een van de grootste steden uit de oud-
heid, Memphis. In de verte doemt al
gauw de bekende trappiramide van ko-
ning Djoser aan de horizon op, een van
de vroegste Egyptische monumenten
(Oude Rijk, 3e dynastie, ca. 2650
v.Chr.). Dit markante bouwwerk staat
temidden van een uitgestrekte doden-
stad die ook in latere fasen van de rijke
Egyptische geschiedenis als zodanig
dienst deed. Bij de kassa wordt vol on-
begrip gereageerd op de reden van mijn
komst en op de namen van personen
met wie ik heb afgesproken. Maar zod-
ra de naam valt van mijn land van her-
komst reageren de talrijke kassafunc-
tionarissen bijna eenstemmig: ‘ah, de
Hollanders’, gevolgd door een uitbundig
gezwaai van armen om me de (overi-
gens al bekende| weg te wijzen. Door de
grote zandbak ga ik op pad naar de
plaats waar ik die Hollanders veronder-
stel aan te treffen. De avond daarvoor
viel op de Egyptische televisie over de-
ze plek nog een korte nieuwsreportage
te aanschouwen, waarbij alvast een
voorproefje werd getoond van wat ik te
zien zou gaan krijgen. En dat beloofde
heel wat.

In de verte is het tussen de vele zand-
heuveltjes een voortdurend komen en
gaan van personen in lang gewaad,
waarvan sommigen hun hoofd volledig
in doeken gewikkeld hebben. Geens-
zins verwonderlijk in deze weersom-
standigheden: het is bewolkt, fris en
soms guur, met voortdurend windvla-
gen vol zand die oveér de vlakte worden
geblazen. Tegen deze achtergrond lijkt
het zinloos wat de meeste van deze per-
sonen uitvoeren, namelijk het vervoe-
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ren van een mand vol zand die verder-
op wordt leeggeschud. Het lijken wel
mieren, die zwarte bedrijvige gedaanten
tegen het witte mulle zand. In deze om-
geving herken ik de plaats waar Neder-
landse archeologen verbonden aan het
Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te
Leiden sedert 1975 werkzaam zijn, tot
en met 1998 samen met de Londense
Egypt Exploration Society. Maar deze
haakte af omdat er naar hun verwach-
ting nog maar weinig nieuws in dit ge-
bied zou kunnen worden gevonden (hoe
anders pakte dat inmiddels uit!). Sedert
1999 werken de onderzoekers van het
RMO met archeologen van de Univer-
siteit Leiden als partner. Elk jaar graven
ze hier in de periode januari tot begin
maart om meer informatie te achterha-
len over de historische achtergronden
van de rijke Egyptische verzameling
van het RMO. Ze hebben daarbij voor-
al het oog op mogelijke grafmonumen-
ten van ambtenaren uit de tijd van
koning Toetanchamon (1332-1323
v.Chr.). Aan het begin van de 19¢ eeuw
waren dergelijke graven hier nog gesig-
na-leerd, maar tevens leeggeplunderd en
sommige van de hier gedane vondsten
kwamen later ook in het Leidse muse-
um terecht. De afgelopen 26 campagnes
richtten de onderzoekers hun aandacht
vooral op tien grafcomplexen, met als
voorlopige topvondsten het graf van
Toetanchamons generaal Horemheb,
het nagenoeg evengrote graf van Maya,
schatbewaarder onder Toetanchamon,
en de wat kleinere graven van zijn op-
zichter van het rundvee Inioeia en ha-
remdirecteur Pay. Prachtige vondsten
waarover ook Archeologie Magazine
Scarabee al vele malen eerder berichtte.

Dit jaar stond de ploeg onder leiding
van dr Maarten Raven, conservator van
de Egyptische afdeling van het RMO en
dr René van Walsem, egyptoloog ver-
bonden aan de Leidse universiteit. Bei-
den kennen elkaar vanaf hun studietijd
en werkten in de beginperiode van het
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Prachtig bewaard
gebleven
afbeeldingen van
het aanbieden van
offergaven.

0p enkele plaat-
sen bevatten de
reliéfs een
afbeelding van
Achnaton die
later weer werden
uitgehakt of
uitgekrast.
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Een Egyptische
medewerker bezig
met restauratie-
werk in de kapel
aan de noord-
westelijke zijde
van het grafcom-
plex. Op verschil-
len plaatsen zijn
nog resten van
prachtige schilde-
ringen te zien.

Detail van een
schildering op de
wand van de
grafkapel aan de
noordwestelijke
zijde.
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project in dit gebied al gedurende vijf
seizoenen samen, vanaf 1975 toen ze als
vierdejaarsstudenten betrokken waren
bij de vondst van het graf van Horem-
heb. En later bij de vondst van Maya'’s
graf. Nu geven ze dus leiding aan een
ploeg die opnieuw het genoegen van een
topvondst mocht smaken. Ditmaal het
grafcomplex van een opperpriester uit
de tijd van farao Achnaton (1353-1336
v.Chr.), de omstreden voorganger van
Toetanchamon. Merkwaardig genoeg
wijdde het RMO de afgelopen maanden
een mega-tentoonstelling aan Achna-
ton. ‘Boze tongen fluisteren dat het mu-
seum om die reden de vondst geénsce-
neerd heeft’, zo grapte egyptoloog en
oud RMO-directeur prof. Hans Schnei-
der vlak voor mijn vertrek naar Egypte.
‘Maar het is natuurlijk volstrekt toeval’,
liet hij snel ter geruststelling daarop
volgen, om elke eventuele twijfel me-
teen de kop in te drukken.

‘GROTE JONGEN’

Bij het naderen van de plaats van de-
ze bedrijvigheid komen twee personen
me tegemoet. Het zijn tekenaar Willem
Beex, medewerker aan de Amsterdam-
se universiteit, en Peter van Birgelen,
student in Leiden. Maarten Raven
blijkt nog even bezig te zijn met het
rondleiden van de Nederlandse ambas-
sadeur. Vol trots tonen ze me alvast
enkele hoogtepunten van de vondst.
Deze werd medio januari aangetroffen
vlak voor de graven van Inioeia en Pay.
Na het weggraven van enkele meters
zand kwam daar een vierkante binnen-
hof met zuilen te voorschijn, waarvan
de wanden bekleed zijn met kalkstenen
reliéfs die ten dele nog hun oorspron-
kelijke beschildering lieten zien. Aan
de westzijde wordt deze binnenhof af-
gesloten door drie kapellen, die deels
nog beschilderingen bevatten. Aan de
oostzijde bevinden zich twee maga-
zijntjes of kapelletjes, met daartussen
de toegang, waarvan de deurstijlen ver-

sierd waren met portretten van de op-
perpriester. Uit de teksten in hiérog-
liefenschrift viel af te leiden dat hij de
functie van opperpriester van de zon-
negod Aton te Memphis bekleedde en
de naam Meryneith droeg, terwijl zijn
vrouw Inioeya heette. Terwijl Peter me
op enthousiaste wijze attendeert op de
uitzonderlijke reliéfs en schilderingen
in het grafcomplex, hoor ik opeens ie-
mand boven mijn naam roepen. Maar-
ten Raven kondigt zich aan. ‘Zoals ik
al eerder hoopte is het een grote jongen
gebleken en dit is me waarachtig wel
groot genoeg. Meryneith was opper-
priester, een functie die doorgaans ver-
vuld werd door personen die tot de
klasse van hoge ambtenaren behoor-
den, een goede schrijversopleiding had-
den genoten en die overal inzetbaar wa-
ren. Tussen religieuze en wereldlijke
aspecten van de functie werd niet veel
verschil gemaakt’. Ook bij Meryneith
was dat het geval: hij droeg tegelijk de
titels de ‘Grootste der Zieners van de
Aton’, ‘Opperpriester van Neith’ en
‘Rentmeester van de tempel van Aton’.
Blijkens die laatste titel is hij een soort
van economisch beheerder geweest, die
op een zeker moment in zijn carriére
tot het opperpriesterschap werd geroe-
pen.

Ofschoon het complex wat zijn om-
vang betreft kleiner blijkt dan dat van
Maya en Horemheb, zijn het volgens
Maarten vooral de kwaliteit en het his-
torische belang ervan die hoog scoren.
Wat de kwaliteit betreft wijst hij voor-
al op de vele fraaie reliéfs en schilde-
ringen. En het belang ziet hij met name
in de nieuwe historische informatie die
het grafcomplex oplevert. Maarten: ‘We
hebben langs deze weg nieuwe gege-
vens gekregen over de band tussen Sak-
kara/Memphis en de plaats waar Ach-
naton zijn nieuwe koninklijke stad
Achetaton stichtte nabij Amarna’. Hij
wijst op details in het graf die bevesti-
gen dat Achnaton op zijn beurt ook ver-
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Het dubbelbeeld
van opperpriester
Meryneith (links)
en zijn vrouw
Inioeya uit de tijd
van farao
Achnaton (1353-
1336 v.Chr.). Dit
topstuk werd op
15 februari 2001
in de zuidwestelij-
ke kapel van het
graf onder het
zand aangetroffen
en bevindt zich
thans in het
Egyptisch Museum
te Cairo.

(foto: RMO)
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volgd is. Enkele reliéfs laten bijvoor-
beeld afbeeldingen zien waarop Achna-
ton voorkomt (een staande figuur on-
der een zonnetje met stralen die in
handjes eindigen, en een koningsmas-
ker met hangkin in een werkplaats-
scéne). Later kregen deze afbeeldingen
enkele tikken of werden ze uitgekrast
en datzelfde lot ondergingen ook enke-
le cartouches met Achnatons naam.
‘Kortom, we zijn de koning te rijk met
dit graf en de informatie die we langs
deze weg verkrijgen’, aldus Maarten
Raven.

DUBBELBEELD

Dat gevoel bereikte medio februari
een hoogtepunt bij de onverwachte
vondst van een uitzonderlijk beeld. De
archeologen zouden op een dag nog
even de laatste van de drie kapelletjes
aan de westzijde uitgraven, een routi-
neklus dachten ze. Opeens zagen ze de

. kruintjes van een dubbelbeeld uit het

zand te voorschijn komen: een 85 cm
hoog beeld van een gezeten Meryneith
en Inioeya. Puntgaaf en gevonden op de
oorspronkelijke plaats, hetgeen wel zeer
buitengewoon is. Dat gunstige lot viel
het beeld ten deel doordat het waar-
schijnlijk reeds in een vroeg stadium
bedolven werd onder het ingestorte ge-
welf van de kapel. Op de delen van het
gewelf die waren blijven staan, werd in
de Christelijke periode een vloer aange-
legd en die vloer beschermde van bo-
venaf de toegang tot de kapel. Latere
grafrovers konden dat deel van het graf
alleen bereiken door die vloer open te
breken en wellicht hebben ze het beeld
tussen het puin ook over het hoofd ge-
zien.

Uit de gave inscripties op het beeld
valt af te leiden dat Meryneith tevens
schrijver van de Atontempel in Memp-
his en in Achetaton is geweest. Het
beeld is kennelijk gemaakt in de perio-
de waarin Achetaton werd gebouwd.
Dat impliceert dat Meryneith op een
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bepaald moment door de koning geroe-
pen werd om Memphis te verlaten en
naar Achetaton te komen. Rond dezelf-
de tijd lijkt hij zijn naam veranderd te
hebben in Mery-Re, zoals blijkt uit ver-
anderde inscripties in het nieuwgevon-
den graf. Uit plaatselijke bronnen is be-
kend dat in Achetaton een opperpries-
ter van Aton functioneerde met die-
zelfde naam. ‘En dan ga je al gauw ver-
banden leggen’, aldus Maarten Raven.
Deze Mery-Re had in Achetaton echter
een vrouw met een andere naam. Col-
lega René van Walsem wijst op de mo-
gelijkheid dat Inioeya haar naam net als
Meryneith ook veranderd kan hebben.
De vrouw van Mery-Re in Achetaton
heette Tjener (= sterk, krachtig) en dat
kan tevens een ideologische lading heb-
ben. Dit valt wellicht nooit meer met
enige zekerheid te achterhalen. Mis-
schien gelukkig maar, want dan blijft er
nog wat te speculeren over.

René van Walsem noemt nog enkele
markante aspecten aan het beeld. ‘Heel
zeldzaam voor dit soort beelden is ook
dat de lokken van de rechterkant van
de pruik die Inioeya draagt naar achte-
ren zijn geslagen, hetgeen een beweging
suggereert. En dat haar jurk zo lang is,
zodat alleen haar tenen te zien zijn’. Bij
het schoonmaken van het beeld werd
op de borst van Meryneith onder de
modder nog een ingegraveerd pectoraal
(vierkant borstsieraad] aangetroffen,
waarvan de details keurig waren weg-
gehakt. Ongetwijfeld ook een verwij-
zing naar Achnaton of Aton, uitgewist
toen alle sporen van Achnatons bewind
met voortvarendheid werden verwij-
derd.

Het beeld bevindt zich inmiddels in
het Egyptisch Museum te Cairo, alwaar
het verder wordt schoongemaakt en
mogelijk weldra prominent bij de nieu-
we aanwinsten direct bij de ingang van
dit topmuseum geéxposeerd zal wor-
den. Een eervolle bekroning van het
werk van de Leidse ploeg.
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Boven:

Dr Maarten Raven
en dr René van
Walsem (met hoed)
bij het zojuist
gevonden dubbel-
beeld van Mery-
neith en Inioeya.
(foto: RMO)

Daaronder:

Detail van een
beschilder reliéf,
hier met een
afbeelding van een
offerboot
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VOLGEND SEIZOEN

Peter van Birgelen laat me vervolgens
nog verder genieten van fraaie details
van reliéfs en schilderingen in het graf-
complex, door even de inmiddels aan-
gebrachte zeilen en houten beschuttin-
gen te verwijderen. Intussen vertrouwt
hij me toe dat we in deze barre winde-
rige omstandigheden nog geluk hebben
gehad. Toen hij zo even boven het graf
vertoefde, zag hij op enige afstand een
zandcycloontje voorbijgaan. ‘Wanneer
dat natuurgeweld deze richting was op-
gegaan, hadden we het hier vandaag wel
kunnen schudden’, meent hij. Willem
Beex is onderwijl druk doende ver-
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Detail van een schildering in de grafkapel aan de
noordwestelijke zijde.

schillende afstanden in de binnenhof te
meten en de uitkomsten daarvan op
een tekening vast te leggen, die hij la-
ter driedimensionaal op zijn computer
hoopt te toveren. Vlakbij bevindt zich
de opening naar een schacht die naar de
ondergrondse kamers van het grafcom-
plex voert. Dit ondergrondse deel komt
het volgend seizoen voor nader onder-
zoek aan de beurt, maar de ploeg heeft
al even de gelegenheid gehad daar wat
rond te neuzen. Opmerkelijk is volgens
René van Walsem dat ondergronds ga-
lerijgangen uit de 2e dynastie werden
aangetroffen, vol met botten, scherven
en doorgangen naar andere schachten
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en graven. Vooralsnog evenwel geen
mummies of sarcofagen. ‘Misschien
hebben we nog een tweede schacht naar
een tweede verdieping over het hoofd
gezien. We hebben in een galerij bij-
voorbeeld maar zo'n 15-20 meter ver
kunnen kijken, zover als het schijnsel
van een zaklamp reikte, en die galerij
kan dus nog langer zijn en onbekende
zaken bevatten. Maar het wordt steeds
aannemelijker dat het lichaam van Me-
ryneith hier nooit werd bijgezet’.
Naast deze ondergrondse ruimten
zullen het volgend jaar de buitenmuren
van het graf worden vrijgelegd. Dan zul-
len ook de thans gevonden reliéfs op
ware grootte worden gekopieerd, het-
geen een zeer tijdrovend werk omvat.
Een boeiende vraag volgens René van
Walsem voor de verdere toekomst is
overigens ook of de vondst van dit graf
uit de 2e dynastie betekent dat er tus-
sen dit zuidelijke grafgebied van Sak-
kara en het noordelijke grafgebied voor-
bij de piramide van Djoser, beide gebie-
den met sporen uit de 2e dynastie, zich
een ononderbroken reeks graven uit de-
ze zeer vroege periode bevindt, of dat er
een noordelijke en een aparte zuidelij-
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Detail van een
beschilderd reliéf
met de afbeelding
van een vazen-
maker.

Fragment van een
religf met de
afbeelding van
Meryneith.

(foto: RMO)
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ke groep bestaat. De tijd zal het leren.

Intussen zijn de Nederlanders weer
huiswaarts gekeerd en hebben zij in
Egypte geld achtergelaten om de ka-
pellen van het dit seizoen blootgelegde
graf weer op te metselen. Dit om de in-
houd daarvan tegen weer en wind te
beschermen. Om die reden zijn de re-
liéfs intussen ook voorzien van vastge-
metselde houten beschuttingen. Per-
manente bewaking moet er bovendien
voor zorgen dat onverlaten geen toe-
gang tot het complex krijgen.

Vlak voordat ik het complex verlaat,
maakt student Frederik Maes me nog
attent op krassen die zojuist in de vloer
bij de ingang van het graf zijn aange-
troffen. Die krassen duiden erop dat
het graf hier aan deze oostzijde een
deur heeft gehad. Waardoor die deur
vanuit het oosten, de zonsopgangzijde,
toegang gaf tot het graf in het westen,
waar de zon ondergaat. En bij het ver-
laten van het graf keerde de bezoeker
weer terug in de richting van de zons-
opgang: het rijk der levenden. Het graf

bevestigt daardoor op perfecte wijze
wat studenten egyptologie steeds in
leerboeken wordt voorgehouden, zo
stelt Frederik enthousiast vast.

Terug bij de taxi moppert de
chauffeur dat het inmiddels doorge-
broken zonnetje toch ook al veel hitte
begint af te geven. De keerzijde is dat
de lucht nu tevens helder is geworden.
Daarom laat ik mij afzetten in hartje
centrum bij de Cairo-toren, bekend om
zijn fraaie uitzichten over de propvolle
stad. In het restaurant van de toren mij-
mer ik met een blik op de trappirami-
de van Djoser in de verte na over mijn
bezoek aan Sakkara en het werk van de
Leidse archeologen. Totdat de ober mij
met een klap terugbrengt in de realiteit
door het bestelde biertje voor te zetten.
De fles (Stella Local) bier blijkt ditmaal
echter een blik bier te zijn. Met daarop
de afbeelding van de trappiramide en de
naam Sakara Gold. ‘Er bestaat geen
toeval’, schreef Voltaire eens. ‘Wij noe-
men zo de uitwerking die we zien van
een oorzaak die we niet zien’.

nr.2-2001

ARCHEOLOGIE MAGAZINE

VYVXNVYS

Linkerpagina:

De achterkant van
het dubbelbeeld
bevat puntgave
hiérogliefen, waar-
op onder meer te
lezen van dat
Meryneith schrijver
van de Aton-tempel
te Memphis en
Achetaton was.
(foto: RMO)

Rechterpagina:
Linksboven:Student
Peter van Birgelen
van de Leidse univer-
siteit toont vol trots
hoogtepunten van de
vondst.

Linksonder: Tekenaar
Willem Beex van de
Amsterdamse univer-
siteit bij een van de
zuilen van de binnen-
hof. De zuilen zijn
inmiddels weer op
hun oorspronkelijke
plaats overeind
gezet.

Rechts: Student
Frederik Maes van de
Leidse universiteit
wijst op krassen op
de vioer bij de ingang
van het graf die hier
ooit door een deur
veroorzaakt werden.
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